
Deelname is op eigen risico, de escapetour is ongeveer 10 kilometer. We adviseren om op de
fiets (geen bakfiets) te gaan, dan ben je ongeveer 1,5 uur onderweg. Alle vragen en
antwoorden zijn onderweg te vinden, zichtbaar vanaf de openbare weg. Jullie hoeven niet
op privéterrein te zoeken. Bij vragen of feedback kun je altijd mailen naar het Feestcomité
via info@feestcomite-eemnes.nl

Escapetour

We gaan terug naar het jaar 1697, waar Henry Samuel Crommelin, een Haarlemse
linnenkoopman van Franse oorsprong, net eigenaar is geworden van de aanzienlijke
buitenplaats Eemlust. De buitenplaats was in de zomer aangenaam vertoeven en een ware
ontsnapping aan de stinkende stad. Over het buitenterrein liep een slingerende vijver, die
een kronkelend stroompje moest verbeelden in de traditie van de Engelse landschapsstijl.
Ook waren er een oranjerie, bruggetjes en tuinbeelden.

Figuur 1: Tekening van de serpentinevijver van buitenplaats Eemlust

Henry was altijd al gefascineerd door de geschiedenis van Eemnes. Naast linnenkoopman
stond hij ook bekend als avonturier en bracht hij zijn dagen door met het bestuderen van
oude kaarten, geschriften en het verkennen van de plaatselijke legendes. Zijn passie was
meer dan alleen een hobby; het was een roeping die diep in zijn ziel was gegrift.

Start Escape tour: Evenemententerrein Eemnes

Op een koele, nevelige ochtend in de 17e eeuw betrad Henry de haven van Eemnes, klaar om
deel te nemen aan de jaarlijkse markt met zijn linnenkraam. Terwijl hij zijn kraam klaar
maakte en de lokale bevolking zich voorbereidde op de festiviteiten, werd Henry’s oog
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getrokken door een oude, mysterieuze man die een kraam leek te bemannen, gevuld met
antieke relikwieën en artefacten.

Gedreven door zijn nieuwsgierigheid benaderde Henry de kraam en raakte al snel in een
gesprek verwikkeld met de oude man over de geschiedenis en mysteries van Eemnes.
Ondertussen liet Henry zijn ogen over al het moois in de kraam glijden, totdat zijn blik viel op
een glinsterende ketting. De oude man volgde zijn blik en drukte hem de ketting in zijn
handen. Hij bestudeerde de ketting nauwlettend en toen hij hem schoonveegde bleek het
een soort vreemd kompas te zijn.

“Het wijst niet naar het noorden,” fluisterde de oude man in zijn oor, “maar naar het
onbekende.”

Voordat Henry kon reageren, voelde hij een schok door zijn lichaam gaan. De wereld om hem
heen begon te draaien en met een schokkend gevoel van ontzag en verwarring, bevond hij
zichzelf plotseling in een compleet andere tijd.

Het evenemententerrein was veranderd. De mensen, de gebouwen, zelfs de lucht leek
anders. Henry stond nu in het hedendaagse Eemnes, zijn oude wereld ver achter hem
gelaten. Het kompas trilde in zijn hand, wijzend naar de Nieuwe Zuidbuurt.

Zijn hart klopte in zijn borst terwijl hij de realiteit van zijn situatie begreep. Hij was niet langer
een man van zijn tijd, maar een reiziger, vast in het heden, geleid door een magisch kompas
en een verlangen naar kennis. Vastberaden zette Henry zijn reis voort, geleid door het
kompas, op weg naar de Nieuwe Zuidbuurt, hopend dat hij de antwoorden zou vinden die
hem terug naar huis zouden leiden.

De puzzeltocht was begonnen en de geheimen van de toekomst wachtten om ontdekt te
worden.

De Wakkerendijk was onherkenbaar geworden, links en rechts van hem doemden enorme
boerderijen op, de één nog groter dan de ander. Hij keek zijn ogen uit, maar de allermooiste?
Dat was Machrisjo.

Vraag 1: Welk jaartal werd de Machrisjo verhoogd met de huidige verdieping?

Terwijl hij verder liep zag hij een gebouw wat hij ook niet herkende, de Sint-Nicolaaskerk,
“deze moeten ze later gebouwd hebben”, dacht hij bij zichzelf “en is lang niet zo groot als de
Grote Nicolaaskerk uit mijn tijd”. Hij liep de grote parkeerplaats op bij de kerk en keek wat
verbaasd om zich heen, waar moest hij nu naartoe? Een blik op het kompas wees hem in de
richting van een put. Terwijl hij aan zijn hoofd krabde liep hij een rondje om de put en keek
er eens in. “Wat onhandig” dacht hij “ hij staat helemaal droog”.

Vraag 2: Door wie werd de put geplaatst?

Op de put zag Henry een pijl staan, maar zijn kompas wees in tegengestelde richting. Hij
twijfelde om toch nog wat verder op onderzoek te gaan, maar besloot toch zijn kompas te
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volgen en vervolgde zijn weg. Aan het einde van het pad keek hij eens goed van links naar
rechts en sloeg uiteindelijk rechts af.

Struinend liep hij door, tot er plots een heerlijke geur voorbijkwam zweven. Hij kreeg er
honger van en likte zijn lippen af. Zoekend keek hij om zich heen, om te kijken waar de geur
vandaan kwam. Tegenover Wakkerendijk 29A vond hij een boerderij en toen hij hier eens
goed naar keek, wist hij al wat ze aan het roosteren waren.

Vraag 3: Door welk dier loopt het water Henry in de mond?

Met een knorrende maag liep hij door. Tot zijn mond open viel van verbazing: “Paarden via
de berm, niet op de verharding”. Zo’n perfect pad was een zeldzaamheid in zijn tijd, daar had
hij graag met zijn paard overheen gereden. De toekomst was maar een rare plek.

Hij slalomde tussen de hekken door en ging het pad op in de richting van de Nieuwe
Zuidbuurt. Rechts van hem zag hij een veld liggen, wat hem deed denken aan zijn
buitenplaats. Er waren slingerende paadjes, stapstenen en bruggetjes.

Vraag 4: Wat is de Engelse naam van het hotel dat je hier vindt?

Henry liep door, mijmerend over zijn eigen tijd. Hij vervolgde zijn weg een straat in, die hem
deed denken aan een oude kennis Jozef, die dagloner was en altijd zei: “Twee dingen op
aarde zijn simpel: over het verleden praten en de toekomst voorspellen”, hij zou eens
moeten weten…

Vraag 5: Wat was de achternaam van Jozef? (Hint: de straatnaam borden)

Terwijl hij doorliep dacht hij aan hoe hij zijn avontuur aan zijn vrienden Perier en Hagen zou
vertellen, maar die gedachte liet hij links liggen. Hij wist toch niet zeker of hij thuis zou
geraken. Op het kruispunt wees zijn kompas naar rechts en ging hij links de Dopsingel in. Aan
zijn rechterhand bevond zich een kleine doorgang, ter hoogte van nr. 33 en volgde het
kompas door het nauwe steegje en ging aan het eind rechtdoor het volgende smalle steegje
in over een brug.

Vraag 6: Henry kwam in 1697 in Eemnes wonen, hoeveel jaar later werd de Zuidpolder
gebouwd?

Henry liep naar links het eiland af en zijn kompas stuurde hem een straat in, genaamd de
Goudhaver. Hij liep en hij liep maar en zijn kompas bleef hem stug rechtdoor wijzen. Hij stak
een brede weg over en liep de straat in, die hem wederom deed denken aan zijn
buitenplaats. Uit verveling begon Henry bomen te tellen, tot hij bij boom 20 was. Het
kompas gaf een ruk aan zijn nek naar links, Henry had zitten suffen en was bijna verkeerd
gegaan. Hij liep verder, wrijvend over zijn nek. Dat kompas had gelukkig een behoorlijk eigen
willetje.
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Bij de grote vijver stuurde het kompas Henry over een bruggetje rechtdoor de Streefoordlaan
in. Terwijl hij wat om zich heen keek, zag hij een bekende naam ter hoogte van huisnummer
30. Zo heette de bakker waar hij geregeld kwam ook.

Vraag 7: Wat is de achternaam van de bakker? (Hint: De naam komt overeen met diegene die
de eerste steen legde)

Henry vervolgde zijn weg over de Streefoordlaan, tot het kompas hem een onverharde weg
in stuurde. Hier zag het er mooi uit, zoemende bijtjes en fluitende vogels vlogen tussen
prachtige bloementuinen door. Dit moest hij onthouden voor zijn eigen buitenplaats, dacht
Henry.

Vraag 8: Wat is de langste vlinderstraat van Nederland? (Hint: Rood bordje)

Henry sloeg linksaf en zag daar een prachtige verzameling van oude en antieke woon- en
tuindecoraties. Sommige dingen herkende hij nog wel vanuit zijn eigen tijd, zoals
romantische tuin poorten, siersmeedwerk en verschillende modellen zonnewijzers. Echter
toen hij op het bord keek, werd hij er weer aan herinnerd dat hij zich niet in zijn eigen tijd
bevond.

Vraag 9: Welk jaartal staat er op het bord? (Hint: Hoog in de bosjes)

Het kompas wees de Torenzicht in, dus ging Henry verder. Ter hoogte van een prachtig uit
hout bewerkte uil wees het kompas naar links een binnendoor weggetje in. Henry
bewonderde het vakmanschap van de houtbewerker nog even en liep toen weer door. “Waar
zou deze reis me heen brengen?" dacht hij zuchtend. Hij stak de Laarderweg over en liep het
fietspad op. Tussen de blauwe stoeptegel 10 & 11 kwam Henry langs een merkwaardig
object. Na 2 keer op het pedaal te hebben gestapt dacht hij: “Vreemd ding, hier wil ik niet
langer blijven” liep snel door tot het kompas hem bij de 13e blauwe stoeptegel aangaf dat hij
rechtsaf moest.

Vraag 10: Wat is de naam van de quiz? (Hint: blauwe paal)

Henry liep rechtdoor totdat hij een groot hart aan de gevel zag hangen, hier volgde hij de
hoofdweg naar links. Toen hij de straat uitkwam keek hij zijn ogen uit, wat een groot
lichtgevend huis, waar vroeger nog gewoon weiland was. Hij liep in de richting van een
skatebaan, waar jongeren allerlei trucjes uithaalden. Het zag er stoer uit, dit soort dingen
hadden ze in zijn tijd niet. Daarnaast zag hij nog verschillende gekleurde plaatjes en dacht bij
zichzelf: “Dat skateboarden is gaaf, maar qua kunst zijn ze er niet echt op vooruit gegaan
deze tijd”.

Vraag 11: Wat is de naam van de middelste kunstenaar? (Hint: Impuls)

Even verderop zag Henry een ander groot gebouw van de brandweer. Sinds de uitvinding van
de wonderspuit door Pauwels Auleander waren ze er wel op vooruit gegaan. Hij liep wat
dichter naar het gebouw om de spullen in de etalage te bewonderen. “Dit hadden ze in zijn
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tijd nog niet, wat zou dit geholpen hebben bij de brand in de hooischuur van zijn buren",
dacht Henry meelijwekkend.

Vraag 12: Welke kleur is de helm van de brandweercommandant? (Hint: Etalage brandweer)

Hij liep terug naar het fietspad en liep langs de voetbalvereniging. Henry had geen idee wat
dat was, maar hij hoorde toeschouwers juichen dus het moest vast een leuk spelletje zijn. Hij
had alleen geen tijd om te blijven hangen en kijken. Voortgestuwd door zijn nieuwsgierigheid
naar waar het kompas hem zou brengen, liep hij verder over het fietspad.

Vraag 13: Wanneer is S.V. Eemnes opgericht?

Het kompas leidde hem over het fietspad achter de voetbalvelden langs, zo kon hij toch nog
wat oppikken van het spel. Het zag er leuk uit, “misschien kan ik dit ook met mijn vrienden
spelen”, dacht hij “als ik tenminste ooit nog terugkom”. Over het fietspad richting de
Meentweg kwam hij een kunstwerk tegen. “Wat zonde van al dat materiaal, dat hadden we
goed kunnen gebruiken in de smederij” en hij liep hoofdschuddend verder.

Vraag 14: Van welk materiaal is het kunstwerk gemaakt? (Hint: QR code)

Henry volgde het kompas dat hem over een schaduwrijk fietspad leidde. Al snel bereikte hij
de Meentweg. De naald wees vastberaden naar links. Met een lichte glimlach en het gevoel
dat zijn doel nabij was, sloeg Henry linksaf, de zon schijnend op zijn rug en de oude
gebouwen in de verte als stille getuigen van zijn tocht.

Vraag 15: Welke dieren vind je op een brievenbus naast de witte steen? (Hint: nummer 73)

Terwijl Henry de Meentweg verder bewandelde, omringd door de serene natuur, merkte hij
een oud, verweerd straatnaambordje op: "Stachouwerweg". Herinneringen uit zijn verleden,
hoewel enigszins wazig door de tijd vervorming, deden hem denken aan oude legendes over
herders die deze specifieke route gebruikten om hun vee te leiden. De legende vertelde dat
de herders op de Stachouwerweg gezegend waren met een veilige doortocht. Voelend dat dit
een aanwijzing was, besloot Henry de Stachouwerweg te volgen, hopend dat het hem
dichter bij zijn terugreis naar zijn eigen tijd zou brengen.

Henry wist dat hij zich op de provinciegrens bevond, aangezien hier vroeger verschillende
manshoge stenen palen hadden gestaan. Deze waren niet op één hand te tellen (zie voor
meer informatie het bord “Langs de Gooiergracht” bij het bankje). Hij vervolgde zijn weg
langs de Gooiergracht en bleef het pad volgen totdat hij opnieuw een stenen paal tegen
kwam (dit is bij de huidige rotonde naar Laren).

Vraag 16: Hoeveel leeuwen zijn er gericht naar onze provincie?

Vanaf hier ging Henry een tunnel onderdoor en volgde de Laarderweg richting de Tol. Hij had
geen geld bij zich en hoopte een deal te kunnen maken met de tolheffer. Maar toen hij daar
aankwam zag hij tot zijn verbazing dat er niet langer tol geheven werd. Hij kon zo de
Wakkerendijk op, terwijl hij nog even naar het huis keek waar vroeger de tol was.
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Vraag 17: Welk dier vind je naast de tol?

Henry liep verder over de Wakkerendijk waar hij vroeger bij de Lindenboom graag een neut
had gedronken. Al was het niet meer hetzelfde, nadat Hendrik Vlug verschillende mensen
had aangevallen in de herberg. Tegenover de vroegere Herberg ging hij de straat in en liep in
de richting van de kerk. Hij herinnerde zich de verschillende langhuisboerderijen waar hij
langs liep. Een goede vriend van hem, Nelis, had daar met zijn familie gewoond.

Vraag 18: Wat is het beroep van Nelis, die op huisnummer 4 woonde?

Henry kwam aan bij de grote Nicolaaskerk en wilde bidden voor een goede afloop. De kerk
was in 1574 verwoest en in brand gestoken door de Spanjaarden, hij had samen met wat
goede kameraden geholpen de kerk weer op te bouwen. Henry was blij om te zien dat de
kerktoren, zelfs in de toekomst, nog straalde in het ochtendgloren.

Vraag 19 (rekensom): Wat is de uitkomst van onderstaand stappenplan?

Stap 1: Stapeltel (is het herleiden naar 1 cijfer (Bijv. 543 - 5+4+3=12 - 1+2=3). Het jaartal aan
de zuidzijde in de gevel.
Stap 2: Vermenigvuldig dit getal met het jaartal van de graftombe van de familie Hasselaer.
Stap 3: Tel hierbij de twee jaartallen welke op de oostzijde van de kerkgevel en op het
dakraam staan en zichtbaar zijn vanaf de Kerkstraat op.
Stap 4: Trek hier het jaartal van de oorsprong van de kansel vanaf.
Stap 5: Deel dit getal door ⅕ van de hoogte van de toren.

Na zijn bezoek aan de kerk liep Henry vanaf de kerk richting de Wakkerendijk door de Waag
op weg naar het evenemententerrein. Na een lange en avontuurlijke zoektocht door de
kronkelende straten van Eemnes was hij eindelijk weer terug bij zijn beginpunt: het
evenemententerrein. Het landschap was veranderd; het was zowel bekend als vreemd, een
vermenging van tijdperken die Henry zowel verwonderde als verwarde.

Voor hem stond een oude, versleten tent die duidelijk al eeuwen oud was. Aan de zijkant van
de tent stond een geldinner met een bord; Bonnenverkoop, die op de een of andere manier
belangrijk voor hem bleek te zijn.

Formuleer aan de hand van de volgende aanwijzingen een zin. Welke magische woorden
moet Henry uitspreken om weer terug te kunnen keren naar de tent? Geef het antwoord aan
de bonnenverkoop door, bij het goede antwoord krijg je een kadootje.

Eerste woord:

- Neem van het antwoord op vraag 11 de 2e letter
- Neem van het antwoord op vraag 4 de 5e letter
- Neem van vraag 1 het laatste cijfer van het antwoord en vul hiervoor de

corresponderende letter uit het alfabet in
- Tel het aantal letters van het antwoord op vraag 17 en 18 bij elkaar op. Neem

vervolgens van dit getal de corresponderende letter uit het alfabet.
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Tweede woord:

- Welke letter komt in het antwoord van vraag 12 het meest voor? Gebruik hiervoor
deze letter.

- Tel bij vraag 10 het aantal woorden waar het antwoord uit bestaat, neem de letter uit
het alfabet van deze optelling.

- Stapeltel de getallen van het antwoord op vraag 13 (Bijv. 543 - 5+4+3=12 - 1+2=3). Tel
vervolgens bij dit getal 10 op en neem de corresponderende letter uit het alfabet

Derde woord:

- Tel de losse cijfers van het antwoord op vraag 19 bij elkaar op en neem de
corresponderend letter uit het alfabet

- Neem van vraag 15 de 2e letter
- Neem de 3e letter van het antwoord op vraag 5
- Neem de 2e letter van het antwoord op vraag 3
- Trek van het antwoord op vraag 9, 1987 af. Neem vervolgens de corresponderende

letter uit het alfabet
- Neem van het antwoord op vraag 8 de laatste letter
- Trek van het antwoord op vraag 6 300 af, neem vervolgens de corresponderende

letter uit het alfabet
- Tel alle losse cijfers van het jaartal van vraag 13 op (bvb 1999 = 1+9+9+9 = 28) en trek

er 6 vanaf , neem vervolgens de corresponderende letter uit het alfabet
- Neem van vraag 7 de 5e letter
- Neem van vraag 2 de 10e letter

Welke opdracht vormt dit?

Henry besefte dat hij de sleutel tot zijn terugkeer moest uitspreken. Diep van binnen wist hij
dat hij de woorden kende. Hij ademde diep in, sprak het magische woord uit en voelde een
golf van energie door hem heen gaan.

(geef het goede antwoord bij de bonnenverkoop)

Terwijl een lichtstraal de lucht vulde, begon de omgeving te vervagen. Toen het licht
verdween, stond Henry weer in zijn eigen tijd, omringd door het bekende landschap van het
oude Eemnes. Dankbaar voor de hulp die hij had gekregen en de avonturen die hij had
beleefd, zette hij zijn reis voort, ditmaal in een wereld die hij kende.
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